Sta stil & dank

Omdat er elke dag iets is om God voor te danken

Dankbaarheidsboek

Anna van Rumpt
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Dankbaarheid

zoekt achter de

gave de Gever

| Dietrich Bonhoeffer



aanschouw het

van een afstandje

het kleine,
het mooie,

dat toch niet

70 gewoon blijkt

als je het nog eens
goed bekijkt




september




als je je ogen opent
en de dag

pas net begint

dan heeft God

je al zo veel gegeven
kijk maar om je heen
en vind

Zijn zegeningen

groot en klein

er is meer dan genoeg

om dankbaar

voor te zijn







De volle wasmand

De voetstappen klinken als die van mijn moeder. Je weet wel, zoals je van elk
gezinslid met de deur van je kamer gesloten al kunt horen wie er naar boven komt.

Eén, twee, drie stappen. Gevolgd door een diepe zucht. ‘Hoe kan dit nu? Ik had
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geniet van de zon
dans en lach
eet een taartje

het liefst elke dag

dank de Gever

voor alles wat Hij geeft
en meer

want Hem zij de glorie

alle dank en eer



