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Voorwoord

Wat bijzonder dat je dit boek nu in handen hebt. Waarschijnlijk omdat je,
net als ik, bewuster wilt gaan stilstaan bij de zegeningen die God je elke
dag geeft. In ons drukke leven is dat soms moeilijk. Onze ogen zijn gericht
op dingen die steeds weer onze aandacht vragen, zoals to do’s, deadlines
en overvolle wasmanden, of juist op de *grote en belangrijke’ dingen in het
leven, zoals een promotie op je werk, een nieuw huis of een dikke bankre-
kening. Pas als je dat hebt, kun je écht dankbaar zijn. Denken we ...

Ik betrap me er vaak genoeg op: als ik bid dan vraag ik vooral veel aan God.
Ik ben gefocust op alles wat ik zou willen krijgen, maar minder op wat ik al
gekregen heb. We vinden het soms lastig om God te danken, omdat we het
vergeten of het als vanzelfsprekend aannemen dat we zo gezegend zijn. Dat
zit niet alleen in materiaal of aardse dingen, maar ook in Wie God voor ons
is en wat Hij voor ons doet en gedaan heeft. God belooft Zijn trouw elke dag
opnieuw en wij zijn Hem onze dank verschuldigd.

Sta stil en dank is daarbij een fijn hulpmiddel. Het is een dankbaarheids-
boek dat kan helpen om stil te staan bij de dingen die God ons elke dag weer
geeft. En dat hoeven geen grote dingen te zijn. De zon die door de ramen
schijnt, een kopje koffie met een vriendin of een bijbelvers dat je gelezen
hebt. Ik wil je op deze manier uitdagen om elke dag vier dankpunten op te
schrijven. Om door het leven van alledag en misschien wel de diepe dalen

je ogen gericht te houden op de dagelijkse zegeningen. Want de Gever is het
waard dat we Hem danken.

soli Deo 7///0»r i
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Dankbaarheid

zoekt achter de

gave de Gever

| Dietrich Bonhoeffer



aanschouw het

van een afstandje

het kleine,
het mooie,

dat toch niet

70 gewoon blijkt

als je het nog eens
goed bekijkt
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als je je ogen opent
en de dag

pas net begint

dan heeft God

je al zo veel gegeven
kijk maar om je heen
en vind

Zijn zegeningen

groot en klein

er is meer dan genoeg

om dankbaar

voor te zijn







De volle wasmand

De voetstappen klinken als die van mijn moeder. Je weet wel, zoals je van elk
gezinslid met de deur van je kamer gesloten al kunt horen wie er naar boven komt.

Eén. twee, drie stappen. Gevolgd door een diepe zucht. ‘Hoe kan dit nu? Ik had
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